
Het Paradys der Geestelijcke ende Kerkelijcke
Lof-sangen/ op de principaelste Feest-daghen des

gheheelen Jaers

Afhakker, Aegidius

Herzogenbusch, 1621

Van S. Michiel ende alle Heylighe Enghelen/ den XXIX. Septemb. Op de
Wyse: O eeuwigh God Almachtigh, Oste: Mijn lippen opent Heere.
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